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Het thema van deze adventskalender is ‘Als nieuw! Leven in het licht’. Met
Advent verheugen we ons erover dat God ons als kwetsbaar kind nabij komt.
In het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het
koninkrijk al zichtbaar wordt.

Op weg naar het koninkrijk vraagt God ons waakzaam te blijven. Daarover
gaat het in de eerste adventsweek. In de tweede week horen we de stem
van Jesaja die profeteert over Gods komende koninkrijk. In de komst van
Jezus wordt die hoopvolle toekomst al zichtbaar. In de derde week klinken
de psalmen, waardoor mensen telkens weer bemoedigd worden als de weg
soms moeilijk is. In de laatste week voor Kerst staan de lofzangen op Jezus
van Elisabet, Hanna, de engelen en Johannes centraal.

Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen en gebeden.
Zo komen we elke dag een stapje dichter bij Kerst. Een goede en gezegende
adventstijd gewenst!

Tip: Volg de adventskalender ook online via
petrus.protestantsekerk.nl/advent. Hier vind je elke
dag een nieuwe inspirerende video die aansluit bij de
overdenkingen in deze kalender.




Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.

Lied 433:1

Over de auteurs

Leon van den Dool

Predikant in Broek op Langedijk
Meditaties: 1 t/m 7 december

Anne-Meta Kobes-Gerritsen
Predikant van de Federatie Doopsgezind-
Gereformeerd Ameland

Meditaties: 8 t/m 14 december

Marleen van der Louw

Theoloog en onder meer werkzaam bij IZB-Toerusting,
vereniging voor zending in Nederland

Meditaties: 15 t/m 21 december

René de Reuver

Scriba van de generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland
Meditaties: 22 t/m 25 december




- Weekthema:
// Waakzaamheid

Het autoalarm van de buurman gaat af. Gebeurt dit voor het
eerst, dan ga je kijken wat er aan de hand is. Gebeurt het
echter wekelijks zonder oorzaak, dan geloof je het op den duur
wel. De Bijbel spreekt ook over alarmtonen. Natuurrampen,
= hongersnoden, toenemend egoisme ... Ze kondigen aan dat Jezus
een tweede keer komt. Hoor je die alarmtonen?
En als je ze al kent en hoort, verandert het je hart, je leven? Het
kan zomaar dat we, afgestompt door de media, afgevlakt door
drukte of opgaand in de zorgen om het leven, de alarmtonen niet
meer waarnemen.

Laten we in deze adventstijd de alarmtonen, hoe vaak je ze
ook hoort, wél serieus nemen. Laten we met fijngevoeligheid
ons hart openen. We worden uitgenodigd om aandachtig en
waakzaam uit te zien naar de komst van Jezus.

Leon van den Dool



Richt je op
en hef je hoofd,
Jullie verlossing

is nabij

Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie
verlossing is nabij! — Lucas 21:28

Graadmeter

Zoals je ’s winters weet dat het koud is, en dat je dus je winterjas moet
aantrekken als je naar buiten gaat, zo weet je dat je in de adventsperiode
extra bepaald zult worden bij de eerste komst van Jezus, zijn geboorte, maar
ook bij zijn tweede komst, en dat je daar iets mee moet. Lucas vertelt dat
dat geen ‘vrolijk, gezellig weerzien’ zal zijn, maar een moment van angst

en natuurgeweld. De boel wordt op scherp gezet. Zo scherp dat de volkeren
‘sidderen van angst’.

In dit bijbelgedeelte worden we aangespoord om ons leven op Jezus’
tweede komst af te stemmen: richt je op en hef je hoofd, want jullie
verlossing is nabij.

Hoe doe je dat? Jezus roept ons op om waakzaam te zijn en onophoudelijk
te bidden. Dan weet je je in Hem geborgen en kun je uitzien naar het
koninkrijk van God. Met die wetenschap zien we de komende weken dan ook
uit naar de viering van Jezus’ eerste komst!

Vraag: Hoe bereid jij je voor op Jezus’ tweede komst?

Gebed

Wij verwachten uw komst, We buigen ons diep voor U neer.

richten onze hoofden omhoog, U kent ons in ons lijden, U laat ons niet alleen.
U zult verlossing brengen. Wij verwachten uw licht en glorie in ons midden.
Wij prijzen U! Laat ons hart opstijgen tot U en leven.

U kent onze harten die zwaar kunnen zijn, Wij verwachten uw komst

de machten en krachten in ons leven richten onze hoofden omhoog,

die de overhand lijken te hebben. U zult verlossing brengen — straks ten volle.

Laat ons hart opstijgen tot U en leven. Wij prijzen U!
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In de duisternis verwachten

wij het licht dat komen zal,

Hem, die in de nacht der nachten
wordt geboren in een stal.

R S i

Onze hunkerende ogen
blijven op één doel gericht,
op de opgang uit den hoge,
de verschijning van het licht,

—t

op de wereldwijde vrede,
/ als Hij werkelijk komen zal,
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te beginnen in het heden,
te beginnen in een stal.

Lied 449: 1,2,4

Help kinderen in
Oekraine de oorlog door

In deze adventsperiode vraagt Kerk
in Actie aandacht voor de situatie
van kinderen in Oekraine. Er is in
Oekraine geen kind dat niet lijdt
onder de oorlog. Kerk in Actie

wil hun veiligheid, stabiliteit en
psychosociale ondersteuning bieden,
dat hebben kinderen daar hard

in Actie overal in het land hulp
bieden. Families krijgen voedsel- en
zadenpakketten, zodat er toch eten
op tafel is. Lokale kerken geven
tijdelijk onderdak aan gezinnen die
alles moesten achterlaten. Kinderen
hebben er een veilige plek om te
spelen en krijgen psychosociale hulp
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- A nodig. Door de jarenlange contacten om mentaal gezond te blijven of te
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—~ N
Nt g
Ny ¥
4
. M. ~ f b : 1 ; : Actie kinderen in Oekraine. Help mee! Geef via
e _ L E ¥ ' kerkinactie.nl/oekraine of via de QR-code.
- ' ' 3 r ;
= »
N
N




gfssss

;

N\

-~-,,‘p r

[ {
‘:‘Q"‘
\

iﬁi\“\‘\‘\“r--...
LA

iii

2::

i

.

/

;

Wij wachten vol verlangen or:; de Heér’, P
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,

op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Psalm 33:20,21

Woensdag 4 december 2024 - Lezen: Hebreeén 13:1-8

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te
vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ — Hebreeén 13:6

Je diepste verlangen
Wat zijn jouw diepste verlangens? Misschien verlang je naar een gelukkig

en succesvol leven, of een pijnvrij en comfortabel leven? Wat zou Jezus’
diepste verlangen zijn?

Als we kijken naar het leven van Jezus, kiest Hij voor een oncomfortabele,
pijnlijke weg. Wel een hogere weg. Zijn diepste verlangen is het doen van
de wil van zijn hemelse Vader. Jezus leeft in het vertrouwen dat de Vader
voor Hem zorgt. Het leven met God is geen takenlijst van de dingen die je
moet doen. Het gaat veel dieper. Het is leven vanuit de adventsverwachting
dat God erbij is, dat God je nooit zal verlaten: dat zal ons dagelijks leven
veranderen. Je diepste verlangens worden zo in God vervuld.

Vraag: Wat is jouw diepste verlangen? In hoeverre is jouw verlangen gevormd
door Jezus?

Donderdag 5 december 2024 - Lezen: Mattes 24:6-14

Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als
getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. — Matteiis 24:14

Goed nieuws
Er staat ons heel wat te wachten. De bijbeltekst is pijnlijk eerlijk, maar

tegelijk hoopvol! We mogen erop vertrouwen dat het, midden in de
verschrikkingen, niet uit de hand loopt. We moeten door deze zware
tijd heen, maar we zijn in Gods handen geborgen. Dat is eeuwigdurende
vreugdevolle boodschap die mensen al eeuwenlang op de been houdt,
zelfs in tijden van crisis en pijn. De boodschap? Geloof en je wordt
gered! Jezus is ons daarin voorgegaan. Pas als dit goede nieuws van het
koninkrijk aan iedereen bekend is gemaakt, zal het einde komen. Wees
niet bang, maar deel het goede nieuws!

Vraag: Prikkelt deze tekst jou om het goede nieuws te delen met een vriend(in),
buurtgenoot of collega?



Het is goed
om je voor te
bereiden op dat
wat komt

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!” — Lucas 3:4

Voorbereidingen treffen

Heb je het Sinterklaasfeest gevierd? In het dorp waar ik woon, hangen
sommige mensen juten zakken aan de gevel van hun huis. Een vrolijke
versiering. Maar nu worden de zakken opgeruimd, want Sinterklaas is weer
vertrokken en een nieuwe tijd breekt aan. De kerstspullen komen van zolder,
worden afgestoft en opgehangen. Zo treffen we voorbereidingen voor het
volgende feest. En dat is verstandig, zegt Johannes de Doper. Het is goed

om je voor te bereiden op dat wat komt. Het meest wijs is het om je te laten
dopen. Want zo zet je jezelf op de weg van het goede leven. Dat is een weg
die recht is in plaats van krom en effen in plaats van hobbelig. Over zo'n weg
kan je dus vrijuit lopen.

Luistertip: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn’ — schrijft Lucas. Beluister op
YouTube het lied ‘A Voice in the wilderness’ waar Cliff Richard zo’n stem betrekt op
de liefde.

Gebed

Bron van mijn Leven,

schenk mij ogen die vooruit durven kijken,

vol vertrouwen de toekomst in.

Dat ik daar licht ontdek en uitzicht:

een perspectief waardoor het verlangen groeit om in beweging te komen.
Reis dan met mij mee.

Amen



Ophanden is het grote licht
dat in de hemel werd gesticht
en op de aarde is gericht:

het straalt in alle landen.

Wij wachten haast met ongeduld
op wat de hemel ons onthult:

de aarde vrij van pijn en schuld.
Dat licht is al ophanden.

Weet wat u te verwachten staat

als straks de hemel opengaat:

Zijn licht verlost ons van het kwaad,
licht dat ons overweldigt.

Dan spreekt de engel: ‘Mens, gij vindt
een stal als huis van 't zonnekind.’
Het grote gaat het kleine in.

De glorie is ophanden.

Wonno Bleij.

Lied 3 uit Ook in het vuur is Hij nabij. Bijbelse
liederen voor kinderen en grote mensen.
Boekencentrum 2011
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Vrijdag 13 december 2024 — Lezen: Openbaring 21:1-5

Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.
— Openbaring 21:3

Nieuwe zee

Na een reis door de voorspellingen van Jesaja, komen we vandaag terug
in het tweede deel van de Bijbel. Ook hier treffen we toekomstdromen.

En toekomstnachtmerries. Een nieuwe tijd doorbreekt het oude met een
indrukwekkende weeénstorm.

Daarna is de zee niet meer, schrijft woordkunstenaar Johannes. En dat lijkt
een opluchting. Maar ik zou dan wel het ruisen missen en de vogels die er
badderen, het zout dat op je lippen brandt, de korrels van het zand in je haren
als je al lang weer van het strand vertrokken bent. De zee is in Openbaring
de woonplaats van het monster. Het kwaad heeft na het verdwijnen van dit
water dus geen woning meer. Dat is wel iets om naar uit te kijken. En in de
schoonheid van een kalme zee kun je dit nieuwe vast ontdekken.

Zaterdag 14 december 2024 — Lezen: Openbaring 22:1- 5

Het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de
Heer, zal hun licht zijn. — Openbaring 22:5

Licht en leven

Het einde van deze tweede adventsweek brengt ons bij het slothoofdstuk van
de Bijbel. Gisteren hoorden we dat God bij de mensen komt wonen, vandaag
ontdekken we dat Hij bovendien ons licht zal zijn. Dat gebeurt op een plek
waar de levensboom groeit, schrijft Johannes. En daarmee is zelfs het hele
verhaal van de Bijbel rond. Want die levensboom kennen we uit het eerste
boek, Genesis. God laat daar deze boom opschieten in het midden van de
tuin van Eden, nabij de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar van de
levensboom mag je juist wel volop vruchten plukken. Ze schenken toekomst
aan wie ze eet. Nu, in het slot van de Bijbel, staat die levensboom volop in
bloei. Een hoopvol perspectief!

Kijktip: De Duits-Amerikaanse kunstenaar Tanja Butler maakte een schilderij dat
de lichte toekomstwereld verbeeldt, ‘Het nieuwe Jeruzalem’. Daar staat de mens met
God te praten. Te vinden op artway.eu, zoek op "butler’.



Weekthema:
Psalmen, liederen van
verwachting en moed

Deze week lees je van maandag tot en met zaterdag teksten

uit de Psalmen, liederen uit het Oude Testament. De dichters
van de Psalmen zitten vanwege moeilijke omstandigheden
regelmatig emotioneel in een achtbaan. Toch kiezen ze ervoor
zich telkens weer op God te richten. Hij geeft hun moed om
verder te gaan. Door deze positieve ervaring met Hem wijzen
ze ook anderen erop dat een leven met God de weg is die
iedereen zou moeten gaan, anders loop je stuk. Beeldend en
vol verwachting nodigen ze daarom de luisteraars uit tot de
keuze voor God. Hij is het meer dan waard! Met een soortgelijke
beeldende en verwachtingsvolle houding spreekt Johannes de
Doper op zondag over de komst van Jezus.

Marleen van der Louw



De Heer is mijn licht,
mijn licht en mijn redding,
waarom nog angst?

Komt het kwaad, dan zal Hij mij
beschermen,

laat mij schuilen, zet mij op een rots.

Ik sta in mijn kracht, boven alle
dreiging

en ik juich en ik zing:

De Heer is mijn licht,

mijn licht en mijn redding.

Lied 27a: 1,4

Woensdag 18 december 2024— Lezen: Psalm 27:1-6

De HEER is mijn licht, mijn behoud, voor wie zou ik bang zijn?
— Psalm 27:1a

God is mijn behoud

Schuilen bij God. Hoe doe je dat praktisch? Of misschien denk je wel:
makkelijk praten, als je eens wist in wat voor situatie ik zit! De psalmdichters
worstelen ook vaak met hun situatie. In Psalm 27 wordt David van alle
kanten achtervolgd en heeft weinig kans op overleven. Toch gelooft hij
boven zijn angst uit. ‘Als iemand mij kan helpen, dan is het God! David
schuilt bij God door dat hardop tegen zichzelf en God te zeggen. En niet één
keer, maar herhaaldelijk. ‘God laat mij schuilen, verbergt mij, tilt mij op een
rots. In zijn uitzichtloze situatie geeft het hardop uitspreken van wie God
voor hem is David rust.

Suggestie: Leer bovenstaande psalmtekst uit je hoofd en spreek die steeds hardop uit
als je bang bent. Want als je God erbij betrekt, zal Hij je rust geven. Dat belooft Hij.

Donderdag 19 december 2024 — Lezen: Psalm 27:7-14

Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER. — Psalm
27:14

Actief wachten

Een tweede aspect van schuilen is dat je denkt niets te kunnen doen. Je
zoekt bijvoorbeeld beschutting tegen de regen en wacht tot de bui over is.
Soms duurt dat lang. Je begint te mopperen, terwijl je intussen vergeet dat je
wel droog blijft. Wachten, wie kan dat nog in dit internettijdperk? Vandaag
besteld, morgen in huis. Helaas werkt het vaak niet zo simpel in deze
gebroken wereld met gebroken levens. Zelden is er instant herstel. Psalm

27 zegt: wacht! Wachten op God is een proces. Soms ook een lang proces.
Van verdragen. Volhouden. Dapper zijn. En intussen toch met Hem blijven
praten. Wachttijd is gebedstijd. Zo ontwikkelt Hij jouw karakter. Want geduld
is een vrucht van de Geest.

Suggestie: Als je deze week ergens moet wachten, pak dan niet je telefoon maar vul
die tijd actief met bidden. Bijvoorbeeld voor de mensen die je op dat moment ziet.



Weekthema:
Lofzang op Jezus

Over de grote dingen van God kun je beter zingen dan praten.
Deze dagen van Advent en Kerst horen we een lofzang op Jezus.
De zangers zijn heel verschillend. De eerste is Elisabet. Zij zingt
haar lied terwijl Maria nog zwanger is van Jezus. De tweede is
Hanna, een vrouw die aanvankelijk geen kinderen kan krijgen.
Zij zingt eeuwen voordat Jezus geboren wordt. Bij het derde

lied breekt de hemel open. Een engelenkoor zingt de sterren
van de hemel. Met Kerst horen we het lied van Johannes, de
denker onder de evangelisten. Ook hij zingt een lofzang op Jezus.
Hopelijk lukt het je om deze liederen mee te zingen. Je zult zien:
zingen doet wat met je. Je wordt er een ander mens van.

René de Reuver
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Woensdag 25 december — Lezen: Johannes 11-14

Vol van genade en waarheid (...), de enige Zoon van de Vader.
— Johannes 1:14

Sprekend God

Ook de evangelist Johannes zingt een lofzang op de geboorte van Jezus. Het
is een lied met een niet eenvoudige tekst en een melodie met heel lage en
hoge noten. Een lied dat je niet zomaar even zingt, maar dat je verschillende
keren moet lezen en horen om de rijkdom ervan te vatten.

Johannes bezingt het kerstkind als ‘sprekend God'. Het eerste en diepste
woord van God was Licht (Genesis 1:3). Jezus is het licht der wereld
(Johannes 8:12). De duisternis heeft dit licht niet in haar macht gekregen
(vers 5). De laatste woorden van Jezus zijn: ‘Het is volbracht!” (Johannes
19:30)

Johannes bezingt het geheim van het kerstkind. Hij, sprekend God, leeft
Gods genade en goedheid, liefde en trouw, voor en onder ons.

Tip: Zing Lied 654: Zing nu de Heer, stem allen in
(Extra: beluister een dezer dagen het koraal uit Handels Messiah:
Glory to God in the highest)
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van ons een bloedverwant.

Lied 499:1,3

Te beluisteren op
petrus.protestantsekerk.nl/lied499
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