Petrus

ADVENTSKAL

KIJ k ! Laat je verrassen

door Gods weg Iin
deze wereld .

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde




Als de wind die waait met vlagen,

zo verrassend waait de Geest,

soms een storm, met donderslagen;
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

Soms, soms lijkt geen wind te waaien;®
alles tevergeefs geweest

totdat weer in lichterlaaie

vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Lied 700:1, 3




Kijk! Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld. Dat is het
thema van deze adventskalender. Het is een uitnodiging om onze
blik te richten op het werk van Gods Geest in ons leven en je

daarover te verwonderen.
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Elke adventsweek heeft een eigen focus: het onverwachte
verwachten, zien wie je over het hoofd ziet, de Geest volgen in het
alledaagse en je openstellen voor Gods verrassende toekomst.
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Deze kalender biedt voor elke dag een overdenking, met daarbij
liederen, gebeden en citaten. Zo gaan we samen stap voor stap op
weg naar Kerst. Een goede en gezegende adventstijd gewenst!
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Tip: Volg de adventskalender ook online via
petrus.protestantsekerk.nl/advent en ontvang
de overdenkingen dagelijks in je mailbox.
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God 1s altijd groter.
Verwacht Hem, zelfs
als je Hem niet ziet.
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Geloof, hoop en liefde kun je overal opvissen. Petrus
deelt een paar vangsten om toe te leven naar Kerst.

Vidks

Als alles duister is - D] Sefa

In de adventstijd, vol verwachting

en verlangen naar licht, verrast DJ

Sefa met een bijzonder concert in de
Grote Kerk van Apeldoorn. Samen met
musici ontstaat er een moment van
hoop en verwondering. Een eigentijdse
viering waarin geloof, muziek en stilte
samenkomen.

Bekijk de volledige videoregistratie via
alsallesduisteris.nl en laat je raken door
het licht van Advent.
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Heilige Herrie
Adventskalender

Tijdens de adventsperiode
word je elke dag verrast met
een bijbeltekst in combinatie
met een popsong.
heiligeherrieadventskalender.nl
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Op weg naar Kerst

Een kersttafel, -verhaal of
Spotifylijst met kerstliederen: op
petrus.protestantsekerk.nl vind

je nog meer inspirerende ideeén.

petrus.protestantsekerk.nl/kerst

 ADVENT EN KER
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Maak zelf een adventsstuk

dat aansluit bij het thema van

deze kalender met het stappenplan

op de Petrus-website.
petrus.protestantsekerk.nl/adventsschikking
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Wekelijkse nieuwsbrief

Vol geloofsinspiratie, mooie
verhalen en het laatste nieuws.
Iedere zaterdag om 10.00 uur

in je inbox.
petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief



Weekthema:
Verwacht het onverwachte

In deze eerste adventsweek wordt op veel plekken het
Sinterklaasfeest gevierd en zingen we: ‘Vol verwachting
klopt ons hart. Je hebt misschien een verlanglijstje
gemaakt met cadeautjes die je graag zou willen hebben,
maar het kan zomaar zijn dat je met iets anders wordt
verrast. Zo werkt het ook met Gods Geest. We zeggen
vaak: ‘De Geest waait waarheen zij wil. Gods Geest kun je
namelijk niet vastleggen. Wat de Geest wél kan, en doet:
je verrassen. Alsof je een cadeautje krijgt dat je niet had
verwacht, maar waar je erg blij mee bent. Degene van
wie je dat cadeautje kreeg blijkt jou z4 goed te kennen
dat zij of hij jou het allermooiste heeft gegeven wat je
maar kunt bedenken.

Ds. Marieke Fernhout
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Zondag 30 november — Lezen: Mattes 24:32-39

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten,
weet je dat de zomer in aantocht is. — Matteiis 24:32

Tekenen der tijden

Het is de eerste zondag van Advent. We verwachten de komst van de Messias
en we hopen op zijn Licht dat in de duisternis schijnt. Maar als het Kerst
wordyt, is die verwachting dan vervuld? Ook wij leven met vaste ‘tekenen

der tijden’, volgens de klok en de kalender. Eind november: voorpret voor
Sinterklaasavond. Half december: tijd voor de kerstboom. Kerst: misschien
Het volk dat wandelt in het duister naar de kerk, bij elkaar komen als familie en vrienden, samen eten ...

zal een groot licht zien, een groot licht. en dan is Kerst weer voorbij en staan de oliebollen te wachten. Valt onze
Hef naar de hemel uw gezicht, verwachting dan uitsluitend samen met de kalender, of is het meer dan dat?

met opgeheven hoofden, luister.

Vraag: Denk eens na over jouw verwachtingen van Advent. Hoe ga je daar in de
Lied 448:1 praktijk vorm aan geven?

Gebed

Goede God,

Wij verwachten de komst van het Licht in de wereld in dat kleine mensenkind
dat geboren wordt aan de rand van de geschiedenis.

Help ons in deze tijd van groeiende verwachting
om ons niet blind te staren op de duisternis die ons zo kan benauwen.

Help ons om dat Licht te blijven zien,
dat kleine Licht dat steeds sterker gaat schijnen.

Help ons te blijven vertrouwen op uw belofte van vrede, gerechtigheid en
menselijkheid. Door uw levende woord, medemens en metgezel Jezus Christus.

Amen




Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen - Stichting Sela Music

Maandag 1december - Lezen: Exodus 2:1-10

Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een
mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de
mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. - Exodus 2:3

Het biezen mandje

Het is zo'n bekend verhaal. De kleine Mozes wordt door zijn moeder in
een waterdicht mandje in de Nijl gelegd, om zo zijn leven te redden van de
moordlust van de farao. Het Hebreeuwse woord voor ‘mand’ is hetzelfde
woord dat wordt gebruikt voor de ark van Noach. Dan weet je eigenlijk al
een beetje hoe dit verhaal zal verlopen. Ook dit arkje zal het houden, maar
niemand ziet bij het begin van deze geschiedenis aankomen dat die kleine
vondeling de grote voorman zal worden die het volk Israél uit de slavernij
zal leiden. ‘De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop ... (Lied
991). Het is het werk van de Geest, die waait waarheen zij wil.

Kijktip: De animatiefilm The Prince of Egypt vertelt het indrukwekkende
verhaal van Mozes. Kijk de film (tegen betaling) via YouTube of Pathé Thuis.

Dinsdag 2 december - Lezen: Ruth 1:6-18

‘Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en
uw God is mijn God.” - Ruth 1:16

Jouw God is mijn God

In de Studentenkerk in Nijmegen waar ik studentenpredikant ben, zie

ik regelmatig vlinders rondvliegen: studenten die elkaar leren kennen

via een groepsactiviteit en verliefd worden. Ze hebben vaak totaal
verschillende achtergronden en leefwerelden. Christenen en moslims,
diepgelovig en atheist, Nederlands en van-heel-ver-weg. Deze ontluikende
liefdesrelaties hebben allemaal een moment waarop die woorden uit Ruth
in een of andere vorm Kklinken: ‘Waar jij gaat, ga ik, waar jij woont, wil ik
wonen, jouw land is mijn land en jouw God is mijn God.’ Dat is liefde - de
Geest van liefde - de essentie van liefde. Je houdt van die ene omdat die als
geen ander bij jou hoort - waar je wieg ook heeft gestaan. Zo verrassend
kan dat gaan.

Luistertip: Lied van Ruth - My Land Is Jou Land van Stef Bos



Er is een brug gebouwd
Naar de overkant

Er is een weg gemaakt
Naar een ander land
Voel de belofte van

Een nieuwe tijd

De lucht is zwanger van
Een ander koninkrijk

Alles wordt nieuw
- Matthijn Buwalda

Woensdag 3 december - Lezen: Jesaja 11:1-10

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een
bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze
hoeden. - Jesaja 11:6

Liedje van verlangen

Een diepgelovige vrouw was zozeer gegrepen door dit gedeelte uit Jesaja,
dat ze haar kat vegetarisch probeerde te maken. Dat lukte natuurlijk niet,
maar dat is ook de kern van dit ‘liedje van verlangen’: wij kunnen die
wereld waarvan Jesaja zingt niet naar ons toetrekken. De beweging komt
van de dndere kant, van Gods kant:

De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor
de Heer.

Een sterke leider? Eerder een medemens ...

Kijktip: Bekijk op YouTube de advertentie Unlikely Animal Friends, vol
verrassende vriendschappen tussen verschillende dieren

Donderdag 4 december - Lezen: Lucas 1:5-25

‘Wees niet bang, Zacharias: [...] je vrouw Elisabet zal je een zoon baren [...].
‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn
vrouw is al op leeftijd.” - Lucas 1:13,18

Moeder worden: het gebeurt toch

Elisabet staat in de lijn van aartsmoeders Sara, Rebekka en Rachel.
Allemaal onvruchtbaar, en allemaal moeder geworden van zonen die
naam hebben gemaakt. Voormannen, priesters en profeten. Door
Elisabet zijn het Oude en het Nieuwe Testament onlosmakelijk met elkaar
verbonden - en mét Elisabet zij die na haar komt, Maria. De laatste
onvruchtbare, te oude vrouw, en de eerste, die te jong is.

Metaforen om te vertellen dat het niet kdn - en téch gebeurt. Te oud, te
jong, het telt allemaal niet als het om die zo verrassende Geest gaat.

Vraag: Bekijk eens wat babyfoto’s van jezelf, als je die hebt. Welke
verwachtingen zouden je ouders gehad hebben toen je geboren werd?



kerk
in actie

Samen tegen armoede

In deze adventsperiode vraagt Kerk Kinderen gaan zonder ontbijt naar
in Actie aandacht voor mensen in school. Armoede in Nederland is
armoede in Nederland. Steeds meer een keiharde realiteit, maar samen
gezinnen in ons land kunnen de kunnen we meehelpen het tij te
eindjes niet meer aan elkaar knopen.  keren. Kerk in Actie ondersteunt
De Voedselbank kraakt onder de initiatieven die écht helpen:
groeiende vraag. SchuldHulpMaatje van directe hulp tot structurele
krijgt dagelijks nieuwe hulpvragen. oplossingen.

Via het programma Binnenlands Diaconaat helpt Kerk
in Actie mensen in armoede in Nederland. Doe mee!
Geefvia rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in

Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Samen tegen armoede’
of via de QR-code. kerkinactie.nl/samentegenarmoede

Vrijdag 5 december - Lezen: Johannes 3:8-13

‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest
geboren is.” - Johannes 3:8

Hoor de wind waait

Hoor wie klopt daar kinderen? Sint-Nicolaas is niet voor niets een

heilige in de geschiedenis van de kerk. Legenden vertellen hoe hij er zo
ongemerkt mogelijk voor zorgde dat arme mensen te eten kregen of dat
hun schulden werden betaald. Hij wilde juist niet in het middelpunt van
de belangstelling staan, hij dééd gewoon - omdat hij was aangeraakt door
Gods Geest van liefde, nabijheid en medemenselijkheid.

Sint-Nicolaas is geen god, maar was wel door God aangeraakt - geroepen -
om het goede te doen. Zie ook: opsolder.nl/drie-nicolaaslegenden.

Suggestie: Ben je al druk aan het dichten voor Sinterklaas? Maak dan direct een
complimenteus gedichtje voor iemand uit je omgeving en lever het (stiekem) af.

Zaterdag 6 december - Lezen: Handelingen 10:9-20

Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij
had gezien. - Handelingen 10:17

Het gewone buitengewoon

Petrus ontdekt dat zijn visioen hem hetzelfde wil vertellen als wat de
Romeinse legeraanvoerder Cornelius in diens droombeeld zag. Twee
mensen met zulke verschillende achtergronden en levensovertuigingen,
die geraakt worden door dezelfde verrassing, verwarring en verwachting:
hier gebeurt iets dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. ‘Het
geheel is meer dan de som der delen’, een uitspraak aan Aristoteles
toegeschreven, vertelt dat 2 en 2 soms ook 5 is. Er gebeurt iets extra’s,
waardoor het gewone buitengewoon wordt. Hoe zei Jezus dat ook
alweer? ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samenkomen, ben

ik in hun midden.’ Waar de Geest tussenbeide komt, wordt het gewone
buitengewoon.

Suggestie: Heb jij je weleens verbonden gevoeld met iemand die totaal anders is
dan jij? Zou het kunnen dat de Geest daar een rol in speelde?



