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Laat me kijken met Uw ogen. Laat
Laat het blijken uit mijn daden wie
Leg Uw woorden op mijn lippen. M
Laat me leven zoals U.

Kijken met Uw ogen - Schrijvers voor Gerechtig

Meer weten over Schrijvers voor Gerechtigheid,
of op zoek naar bladmuziek? Ga naar

schrijversvoorgerechtigheid.nl.

Kijk! Door Jezus’ ogen. Dat is het thema van deze
veertigdagentijdkalender. We sluiten daarmee aan bij het
jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest’.

Als er in de Bijbel wordt gesproken over de heilige Geest, gaat
het eigenlijk altijd over Jezus’ Geest. De Geest is degene die ons
in het spoor van Jezus trekt en ons oproept om in dat spoor
verder te gaan. In deze Veertigdagentijd verdiepen we ons
daarom in belangrijke passages uit de bijbel over Jezus. Hoe
daagt Hij ons uit om ‘anders’ te kijken naar de wereld om ons
heen? En wat betekent dat voor ons leven van vandaag?

De veertigdagentijdkalender van Petrus biedt voor elke dag
een overdenking en staat vol inspirerende quotes, liederen en
gebeden. Zo kunnen we met Jezus als voorbeeld op weg naar
Pasen. Een goede en gezegende Veertigdagentijd gewenst!

Tip: Schrijf je ook in voor de online kalender
via petrus. protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.

Je ontvangt dan elke dag een bijbeltekst en
overdenking in je inbox.




Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens
het verhaal van God mogen zien.

Uit Liturgie Week van Gebed 2016
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Thema:
Kijken met ogen van
mededogen

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. In steeds meer
kerken is er dan een mogelijkheid om een askruisje te
ontvangen. De voorganger tekent op je voorhoofd een kruisje

van as, vermengd met wat olie. Die as is gemaakt van gedroogde
palmtakjes (of buxus) van de Palmzondag van vorig jaar.
Palmzondag is de ingang naar de Stille Week waarin lijden,
sterven en opstaan van Christus samenkomen. Zo verwijst dit
teken naar de lange weg waarop wij samen met Jezus willen
lopen. Een weg door diepten, langs zijn dood aan het kruis tot het
verrassende licht van Pasen. Ga je mee op weg?

ds. Lex Boot



EERSTE DAGEN

Aswoensdag 18 februari - Lezen: Joél 2:12-18

‘Keer terug tot Mij met heel je hart.” - Jo€l 2:12

Heer, U kent ons en doorgrondt ons.
Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien,
Oog in 00g, volledig kennend, volledig gekend.

Kijk naar binnen met een open hart

In het boek Joél klinken indringende woorden om ons te doen inkeren tot God.
Het volk wordt opgeroepen tot een vastentijd van reiniging en gebed. Misschien
mag je vandaag in de kerk een kruisje van as op je voorhoofd ontvangen,

als teken van onze vergankelijkheid en onze kwetsbaarheid. Maar ook van
ontvankelijkheid en afhankelijkheid. Want als we dit teken nederig ontvangen,
beseffen we ook dat we onze levensweg geankerd is in het mysterie van God, dat
zich in en aan ons voltrekt. Deze tijd vraagt om opmerkzaamheid daarvoor, via
het afdalen van je hoofd naar de stilte van je hart. Wat leeft er in mij? Je hart met
alles wat daarin is mogen wij in vertrouwen openen naar God die ons ziet, kent
en bemint.

Nationaal gebed van eenheid 2022,
Leer ons de taal van de liefde

Tip: Kijk in de Veertigdagentijd dagelijks een uur minder op je scherm (of doe veertig
dagen zonder schermtijd) en gebruik die tijd voor stilte, meditatie of gebed.

Donderdag 19 februari - Lezen: Lucas 7.11-17

Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: ‘Weeklaag niet meer.’
- Lucas 7:13

Zien - bewogen worden - in beweging komen

Jezus ziet zoals geen ander ziet. Hij wordt met medelijden bewogen bij het zien
van de weduwe van Nain en komt vervolgens in beweging. Op meerdere plekken
in het evangelie vinden we deze drieslag. Eerst is er het echte zien van Jezus. Hij
ziet het diepe verdriet van deze moeder, Hij lijdt in grote compassie mee. Jezus
belichaamt God die vanuit diepe liefde meelijdt met het immense verdriet van
deze wereld. Dat zet Hem van binnenuit in beweging om dichterbij te komen

en de zoon van deze weduwe op te wekken. Het zet Hem ook in beweging om

de weg van veertig dagen te gaan. Ook ons verdriet en onze gebrokenheid zijn
ten volle gezien en in Jezus’ bewogenheid opgenomen. Hij strekt de helende
beweging van de Geest naar ons uit.

Vraag: In welke situatie voelde jij medelijden en innerlijke bewogenheid? Praat hier
eens over met anderen.




Bij storm of windstil, ik hoor je stem
Oog in cog met iemand

Die me door en door kent (...)

Alles is gezegend

Misschien komt alles goed

En alles heeft een reden

Al weet ik vaak niet hoe

Ik weet niet wat we doen

Het lijkt genoeg

Alles is gezegend

Alles is gezegend - Typhoon

EERSTE DAGEN

Vrijdag 20 februari - Lezen: Mattes 9:35-38

Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en
hopeloos waren, als schapen zonder herder. - Matteiis 9:36

Toevertrouwen aan zijn herderschap

Jezus wordt met ontferming bewogen bij het zien van de mensen. Ze zijn
vermoeid en uitgeput, en bovendien zonder richting of doel. Ze hebben

geen herder, er is geen gezamenlijke weg of visioen. Misschien herken je de
vermoeidheid ook wel in je eigen leven. Het herderschap van Jezus vloeit voort
uit zijn gunnende hart van liefdevolle bewogenheid. Als goede herder zet Hij
zijn leven in voor de schapen, op deze weg van veertig dagen. Hij is de pastor
(herder) die met ons meegaat. Wij kunnen onze weg niet overzien en weten niet
wat de weg zal brengen. Juist in dit niet-weten en het loslaten van eigen plannen
kunnen we ons toevertrouwen aan zijn herderschap.

Vraag: Welke stemmen of invioeden merk jij in jezelf? Probeer eens in stilte te luisteren
en te letten op wat er in jou klinkt.

Zaterdag 21 februari - Lezen: Johannes 5:1-9

Jezus zag hem liggen; Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u
gezond worden?’ - Johannes 5:6

‘Ik heb geen mens’

Al 38 jaar ligt hij daar, voor die tijd zo'n beetje een leven lang. Verwacht hij

nog iets, of is alle hoop allang vervlogen? Niemand ziet hem immers daar bij
het badwater van Betzata. Dat zegt hij ook als Jezus hem aanspreekt: ‘Heer, ik
heb geen mens.’ Geen mens en niet gezien. Hoewel, iedereen ziet hem liggen.
Deze plek ligt aan een druk pad van de binnenstad naar de tempel en hele
drommen komen langs. Iedereen merkt hem op, maar niemand ziet hem écht.
Misschien voelen wij ons ook weleens niet gezien, gehoord of opgemerkt. Maar
Jezus ziet echt, en spreekt hem aan op zijn diepste verlangen: wilt u gezond
worden? Als hij tot de kern van zijn verlangen is teruggebracht kan Jezus ook de
krachtwoorden spreken die hem doen opstaan: sta op, pak je bed op, en ga!

Tip: Lees de eerste verzen van Psalm 139 en en bedenk daarmee je eigen gebed. Dank
God dat je bent gezien zoals je bent.
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